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NB Zondag 24 november 2024

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en vindt de Voleindingszondag
plaats. Hierin zal voorgaan ds. Mevrouw M.F. Meerder-van Hof uit Leerdam. Muzikale
medewerking wordt verzorgd door Scott Baks.

Volgende week zondag 1 december zal voorgaan ds. L. de Jong uit Berkel en Rodenrijs. We
vieren dan het Heilig Avondmaal en is er jeugdkerk en kindernevendienst.

Voleindigszondag

In de morgendienst gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden. Ten teken dat God hun namen niet vergeet.

In de morgendienst zullen we gedenken:

Gezinus de Jongh

Pieter Cornelis Penning

Cornelis Aantjes

Nelly de Jong - Wilschut

Adriaan Rouwert Boer

Liturgie zondag 24 november 2024
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
moment van stilte

Aanvangslied Lied 139: 1, 9

Groet en Bemoediging

Lied 90a “O God, die droeg ons voorgeslacht
Kyriegebed

Lied 726: 1,5, 6

Gebed bij de opening van de schrift
Schriftlezing Jesaja 40 1-11

Lied 23b

Schriftlezing Openbaring 21 1-7

Zingen Lied 753

Verkondiging

Meditatieve muziek door orgel en fluitist

Lied 730 “Heer herinner U de namen”
Ouderling van dienst ontsteekt met het Licht van de Paaskaars een kaars aan op de
Liturgietafel.

Voorganger: “De mensen van voorbij wij noemen hier hun namen”:

De familieleden steken een kaars aan en lopen met een ouderling mee naar het monument
en halen daar het kruisje en leggen het op de tafel bij de kaars.

Tussen het lezen van de namen door is er een kort muzikaal moment, met fluit en orgel.
Ouderling steekt een kaars aan voor hen van wie de naam niet is genoemd.

Moment van stilte

Zingen: Lied 727: 1,2,3,4,7,10 “Voor alle heiligen in de heerlijkheid”

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte moment

Slotlied: Lied 913:1,2,4 “Wat de toekomst brenge moge”

Zegen gezongen Amen 3x




Collecte

De opbrengst van de eerste is voor de Leefgemeenschap Zilt Gorinchem, leefgemeenschap
met gastvrije opvang. Soms kunnen de zorgen je boven het hoofd groeien en heb je rust en
tijd nodig om afstand te nemen. Tijdelijk ‘meewonen’ in leefgemeenschap Zilt is dan een
ideale mogelijkheid. Een thuis, waar je je veilig weet en op je gemak voelt, zodat je weer op
adem kunt komen. Zo’n thuis wil Zilt zijn en biedt daarom de mogelijkheid van gastopvang.
Zilt is ook een open huis voor mensen van buiten de leefgemeenschap. Op donderdag is er
een open maaltijd maar u bent ook dagelijks welkom op de koffie. Kortom een plaats om
geestelijk op adem te komen. Meer informatie en nieuwsbrieven zijn te vinden op de website
van Zilt.

De tweede collecte is voor de kerk en voor de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het
Onderhoudsfonds.

Bloemen
De bloemen gaan zondag met onze hartelijke groeten naar dhr. D. van de Brugge.
Margriet Leendertse brengt de bloemen weg.

Mededelingen

-Zieken

Laten we in ons gebed denken aan gemeenteleden die te kampen hebben met ziekte en/of
verlies.

Koffieochtend

Dinsdag 26 november zal er weer een koffieochtend zijn in De Stigt. Aanvang 10.00 uur.
Deze keer nog op de laatste dinsdag van de maand i.v.m. de kerstviering in december.

In overleg met de deelnemers is besloten om de koffieochtenden voortaan te houden op de
eerste dinsdag van de maand i.p.v. de laatste dinsdag van de maand.

De nieuwe data worden: 7 januari, 4 februari, 4 maart en 8 april 2025.

Wilt u op een van deze data koffie schenken of een invulling geven aan de ochtend, graag
doorgeven aan de scriba (scriba.pkngiessenburg@gmail.com).

Gemeenteavond

Op maandag 2 december zal de gemeenteavond zijn, aanvang 19.45 uur.

Op de agenda staan de begrotingen van 2024, de toekomst van onze kerk,
vertrouwenspersoon en de beroepingscommissie. De stukken voor de vergadering vindt u bij
de nieuwsbrief. Allen hartelijk welkom.

Bericht van de beroepingscommissie

Deze zomer hebben we afscheid genomen van onze predikant en is onze gemeente vacant,
zoals dat zo mooi heet. In de nieuwsbrief van 27 oktober jl heeft u kunnen lezen dat de
kerkenraad een groep van 7 leden van onze gemeente gevraagd heeft zitting te nemen in de
beroepingscommissie en op zoek te gaan naar een nieuwe predikant. De
beroepingscommissie ziet het als een mooie opdracht om een nieuwe herder, spreker en
verbinder voor onze gemeente te vinden. Maandag 18 november jl heeft de
beroepingscommissie haar eerste bijeenkomst heeft gehad. In deze bijeenkomst hebben we
een webinar van PKN gevolgd over welke regels er gelden in het beroepingsproces en zijn
we geadviseerd over hoe een predikant kan worden geworven. Na het webinar de opties
besproken die voor onze gemeente van toepassing kunnen zijn en afspraken gemaakt over
hoe we willen samenwerken.

Op maandag 2 december a.s. willen we op de gemeenteavond u graag meer vertellen over
welke stappen gezet moeten worden in de zoektocht naar en willen we u vragen om input
voor het profiel van de nieuwe predikant.




Voedselbankactie

Al vele jaren bieden we in december namens de Gereformeerde Kerk een flinke hoeveelheid
producten aan bij de Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze actie weer houden. Dure
boodschappen en stijgende lasten leiden ertoe dat meer mensen een beroep doen op de
Voedselbank. Dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om op zondag 1 en 8 december zelf
producten mee te nemen naar de kerk.

Ook kunt een bedrag overmaken naar de bankrekening van de Diaconie: NL69 RABO 0321
7025 14 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Giessenburg onder vermelding van
“voedselbankactie” (graag uiterlijk voor woensdag 4 december).

Wij zullen vervolgens met de opbrengst hiervan boodschappen gaan doen om deze tezamen
met de ingezamelde producten maandag 9 december aan de Voedselbank in Arkel te gaan
overhandigen.

De voorkeur van de Voedselbank gaat uit naar onderstaande boodschappen:

Kleine potjes appelmoes

Ontbijtkoek

Rijstwafels

Appelstroop

Douchegel

Uiteraard zijn verder alle houdbare producten welkom.
We hopen ook dit jaar weer deze actie, samen met u, tot een groot succes te maken
Alvast dank ! De Diaconie

Dromen over de toekomst van onze kerk

Samen met ds. Hans Schaap gaat een groep vanuit onze kerk nadenken/dromen over de
toekomst van onze kerk. Zij zullen hier in een aantal bijeenkomsten met elkaar over
nadenken en uiteindelijk de kerkenraad informeren over hun visie en ideeén. De groep zal 10
december voor het eerst samenkomen. De leden zijn: Bran van Wingerden, Leonie Veldhuis,
Robert van Tuyl, Walter Harrewijn, Jasmijn Antelo, Celma Rouwert Boer, Remi Merken, Ard
Schakel, Dennis Hengeveld en Ds. Hans Schaap. We zien uit naar hun bevindingen!

Parallel hieraan willen we zorgdragen dat de gemeente betrokken blijft. We willen dit doen
door een klankbordgroep in het leven te roepen als klankbord voor deze groep. Alsje /u
daarbij betrokken wilt zijn, laat het ons weten! (Scriba.pkngiessenburg@gmail.com)
Hiernaast willen we regelmatig met de gemeente hierover in gesprek gaan. Bijvoorbeeld na
de kerk, op de ouderenochtend of andere momenten waar we met elkaar kunnen
samenkomen.

PCOB

De PCOB Giessenlanden komt maandag 25 november 2024 om 14 uur bij elkaar in Het
Bruisend Hart te Hoornaar met een presentatie van Het Leger des Heils uit Gorinchem. Zij
geven uitleg over wat ze allemaal doen voor hulpbehoevende medemensen. Dit werk is
veelomvattend en het zal u verrassen wat Het Leger des Heils allemaal doet.

Aan het einde van de middag wordt een collecte gehouden voor dit doel.

Gasten zijn van harte welkom!



Alpha-cursus
Vanaf 13 januari 2025 gaan we met elkaar tijdens de Alpha-cursus op ontdekkingstocht wat

het Christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Op 12 maandagavonden (18.30-21.00 uur) en een
mini-weekend behandelen we stapsgewijs de kern van het geloof. We denken na over o.a.
Wie is Jezus en waarom stierf Hij aan het kruis? Wie is de Heilige Geest en hoe werkt Hij?
Hoe leidt God ons? De cursus is allereerst opgezet voor mensen die niet of nauwelijks
bekend zijn met het geloof. Verder grijpen juist veel kerkgangers de gelegenheid aan om hun
geloof weer ‘op te frissen’. We beginnen altijd gezellig met een maaltijd. Vervolgens wordt
er een inleiding gehouden en gaan we met elkaar in gesprek. Als je voor jezelf denkt dat het
weer eens goed zou zijn om stil te staan bij de kern van het geloof, of je kent iemand voor
wie dat goed zou zijn: van harte welkom!

Als je denkt ik wil wel op een andere manier deelnemen aan de cursus dan kan dat ook want
er zijn ook mensen nodig die voor de groep willen koken.

Voor meer informatie/aanmelding kun je contact opnemen met Martine Trouwborst (06-
36192231) of Bert Rijneveld (06-51521771).

-Giften/collecte
U kunt uw gaven via de QR code geven.
Gebruik hiervoor de app.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
= tescannen en gewoon te blijven geven

# Download in de ONTDEK HET ©P
¢ App Store » Google Play

Data ter herinnering

24 november 9.30 uur, laatste zondag van het kerkelijk jaar

25 november 14 uur, PCOB

26 november 10 uur, koffieochtend in de Stigt

29 november Maandafsluiting Bredero’s Hof door dhr W.J. van Iperen
2 december 19.45 uur, Gemeente avond

15 december 15 uur, aangepaste kerkdienst Pauluskerk Leerdam

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 1 december. Kopij voor de
Nieuwsbrief voér donderdag 28 november 20.00 uur inleveren bij de makers van de
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com
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